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Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi organı 


m AMERİKAN " ÇEVİK KUVVETLER "İNİ, 


ÖLÜM FÜZELERİNİ YURDA SOKMAYALIM! 


PROLETARYANIN 1 MAYIS ATEŞİ SÖNDÜRÜLEMEZ! 


Kent merkezleri, işçi semtleri askeri birliklerle kuşatılmış durumda. Geceleri işsiz kalma korkusuyla ve aç yatılıyor. Polis baskınlarıyla uyanılıyor. 
Grev yasak, sendika var mı yok mu belli değil. Ücret artışı da yok! İşsizlik veba gibi yayılıyor, Emekçi- nin cebi boşaldıkça, bir yanda Koç' lann, Sabancı'ların kasaları, öte yanda zindanlar doluyor, Geneecik dellkanlıları asıyorlar. 

1 Mayıs'ı, işçi sınıfının uluslararası 
birlik dayanışma ve savaşım gününü 

asakladılar. Tatil gününü kaldırdılar. 
fci sınıfının 1 Mayıs gösterilerini örgütlediler diye DİSK yöneticilerini idam etmek istiyorlar. İşçi sınıfının bilincinden 1 Mayıs geleneğini kazımak için aylardır yalan makinelerini işletiyorlar. Gene de korkuyorlar. Bu yıl da,daha haftalar önceden 1 Mayıs" çılara karşı seferberlik ilan ettiler. 


Ne yapsalar boş! 


Gericilik 1 Mayıs korkusundan kurtulamaz, işçi sınıfına, utkan 1 Mayıs gösterilerinin kazandırdıklarını unutturamaz! 

İşçiler görüyorlar: Bugün cunta sokakta beş kişiyi bir arada görünce telaşlanıyor. Ya 1 Mayıs'lardaki gibi yüzbinler birleştiğinde ne yapacak? 
Cunta uluslararası dayanışmaya karşı, elinden gelse, Türkiye'nin dört yanına çelik perde çekecek. Oysa işçi sımfı 1 Mayıs'larda öğrendi: tüm ülkelerin işçileri, sendikaları, ilerici güçleri yanındadir! Cunta işçiyi, işsizi, köylüyü, memuru birbirine karşı kışkırtmak, Türkü, Kürdü birbirine düşman etmek için, sendikalı işçiyle sendikasızın, DİSK İiyle Türk- 


İş'linin aras mak için her yola başvuruyor. Ti bu güçler 1 Mayıs' larda öğr , birleşmenin ola- 


naklı olduğunu, birleşince gericiliği paniğe uğratan bir güç olduklarını unutmadılar. Cunta koyünistlerden CHP'lilere, Kemalistlere kadar tüm ulusal demokratik güçlere Yaylını ateşi açtı. Evren, Bursa'da, Balıkesir" de tüm iilericilere karşı kin kustu. 


Bu Reagan'ların, Koç'ların, Sabancı” ların kinidir. Amaçlari halkı, yığınları politik temsilcilerinden ayırmaktır. Ama 1 Mayis'larda yüzbinler gördüler: Komünistler kendileriyle birlikte en önde, en özveriyle savaşanlardır! 1 Mayıs alanları TKP'lisinden, TİP'lisine, o TSİP'lisine, DevYol'dusundan Kuriluş'çusuna, Kürt Demokratından ,(CHP'lisine... tüm ulusal politik güçlerin birlik alanı oldu. 
Cunta terörle, zorbalıkla halkı daha ne kadar susturabilir? .Askersel diktatörlüğün gücü nedir? O, gücünü'kimden alıyor? İçerde, AP, MHP başla: rından, tekelci burjuvaziden başkâ onun Zzorbalığını destekleyen kim kaldı? Dışarda cuntacı generaller ABD yönetiminden bâşka sırtlarını dayayucak güç bulabiliyorlar mı? 
Cunta ariık sağlam kale saydığı orduya da eskisi gibi güvenemiyor. 
Subay ve assubaylar arasında huZürsuzluk artıyor, Yurtsever, Atattirkçü, CHP yandaşı, gerçekçi subay ve assubaylar içinde Evren ve yandağla- 
#nan umutlar giderek sönüının artan ölçüde Ersin" hinkaya'ların, bu en gerici srikan'cı güçlerin terasilcilerinin etkinliği oltma girdiğini görenlerin sayısı artıyor. Bunia, orduyu. yarın içerde halkın, dışarda bölge barışının üzerine daha azgınca süreceklerini kavrayan subayları,cunta, kıtalardaki, Harp Okulu'ndaki, genel kurmaydaki tutuklüamalarla, görevden almalarla sindirmeye çalışıyor. Cunta başları halkın karşısına çıkıp, “Biz birlik ) erlik içindeyiz” dedikçe, halk cunta içindeki sürtüşmelerin daha da arttığını anlıyor. Generallerin, birlik ve beraberliğinin ise yalnızca demokrasi güçlerinin, emekçi halkin ezilmesinde olduğunu kendi yaşa: mında görüyor. 


Eğer... 


Halk şunu da görüyor: Eğer ABD yönetimi cuntayı bu denli destekiemeseydi, cunta bu denli zorbalık uygulayabilir miydi? Bu denli yalıtlanan cunta, bu denli barbarlaşabi- 


lir miydi? 

Eğer Türkiye NATO üyesi olmasaydı, NATO'nun dayattığı aşırı silahlanma yarışını onaylamasaydı, 


ülke bu denli yoksul, İşsizlik, pahaulik bu denli çok okr muydu? 

Eğer İMF'lerin, TÜŞİAD'ların 24 
Ocak programına bağlanmamış, tüm kaynaklan: Çavuşuğlu'larına, Karamehmetlere, “Koç'lâra Sabancı'lara akıtmayan bir hükümet olsaydı, ekonomik bunalım bü denli derinleşir miydi? 

Eğer cunta “Ben ABD'ye karşı hiçit adım atamam" diyerek Sovyet bâriş öterilerini, Bulgar bölgeselmik. 
leer silahsızlanma; önerilerini , Arap" ların İsrail'e karşı savaş cephesine katılma önerilerini geri çevirmeseydi, ABD, Batı Avrupa'dan sonra Türkiye’ ye de yeni nükleer fztlör yerleştirme planları yapabilir miydi? Gunta daha ilk günden NATO'ya bağlılığım. ilan etmeseydi, AHD çevik Küvyellere Türkiye'den üs ahmak için hârekete geçebilir miydi? 


Bu dahâ ne Kadar sürecek? 


Cunta kendi geleceğini Reagan' ların, Haiğ'lerin geleeeğiyle-bağla. 
dıkça, ülke daha di karanlıklara doğru bir yol aliyor. Reagan yönetiminin politikasının geleceği yoktur. 
Nükleer savaş gelecek değil, sondur? 

Buhu bugün yalnız komünistler değil, Kennedy, Me Namara gibi ünlü Amerikan politikacı ve askerlerine kadar herkes söylüyor. Reagan yönetimi şimdilerde kendi yurdunda da kuşatılıyor. Amerikan halkı, tüm halklarla birlikte barış savaşımı yükselsiyor. Sovyetler Birliği'nin banış politikasının tüm halkların çıkarına olduğunu herkes görüyor. 

Türkiye halkı da barış istiyor. Halkımız, ülkemizin Ortadoğu'da yeni bir nükleer savaş ocağı yapılmasını istemiyor. ABD emperyalistlerinin sayısız uygarlıkların beşiği, güzel yurdumuzu bir ölüm yatağına çevirmesine karşı çıkıyor. 

Cunta, ABD'nin dayatmalarına karşı çıkan, dünyada ve bölgede barışı 


SELAM OLSUN TESLİM OLMAYANLARA! 


1 Mayısın birlik, dayanışma ve 
savaşım geleneğini, cuntanın işkencehanelerinde, zindanlarında yeşatanlara, ATILIM'dan selam! Selam yoldaşlara,demokrasi ve barış savaşçılarına! 
Halkımızın iş, ekmek özgürlük savaşımında esir düşenlere selam! 

Sorun esir düşmekte değil, teslim olmamakta! Halkımızın demokrasi savaşımı içerde, dışarda Sürüyor, sürecek, Egemen güçlerin korkusu da artıyor, artacak. 

Onların, işçi sınifinin, halkımızın birlik ve savaşımından korkusu en açık 1 Mayıs'larda ortaya çıkar.Eskiden 1 Mayıs'larda, komünistleri, devrimcileri gözaltına alırlardı. Artık korku süregen oldu. Baskı zorbalık da öyle. Şimdi ülkemiz neredeyse boy- dan boya tutukevi. Tüm halkımız iki yıldır gözaltında, Cunta 170 bin kişiyi resmen gözaltına aldı. ABD'nin desteğiyle halkımıza savaş açan ĉun- ta'nın zindanlarında şimdilik 60 bin “savaş esiri" var. Fabrikalar değil ama işkencehaneler tam kapasite çalişıyor. Yatırımlar durdukça, hapishane İnşaatları artıyor. İdam sehpalarında, işkencehanelerde öldürülen- lerin sayısı beşyüzü aştı. Sakat kalan. 
ların sayısı bilinmiyor. Üçbini aşkın yeni idam fermanı hazırlanıyor. 

Bunca terör ve baskıya karşın demokrasi savaşımı sürüyor. Gericilik, halkımızı, demokrasi güçlerini teslim alamadığını çok iyi biliyor, Sertleşi. 
yor. Cunta, şimdi de tutuklu demokratlara, komünistlere zindanı daha da “zindan” etmek için yeni bir katar 


aldı. İşkenceyi yıllarca sürdürecek bir yasal kılıf buldu. Haftalarca, aylarca süren işkencelerden geçen tutukluları, hükümlüteri, yeniden işkenceye almak için,artık "yeni bir soruşturma" başlatmak yetecek. Gericilik, cunta, böylece hem işkence süresini uzatmanın hem de işkence tehdidiyle işkencelerin açığa vurulmasını önlemenin kestirme yolunu bulduğuna inanıyor. 

Faşist yanlısı güçler kontrolü ele almak ve tutuklu demokratları tiimüyle yok etme planları yapıyorlar. 


Zindanda birlik 


Kayıplarımız ağır. Ağır darbe yedik. Ama savaşı er-geç biz kazanacağız. Eksiklerimizden, yanlışlarımız- dan ders çıkartarak. Birleşerek, dayanışarak, savaşarak. (o Gericiliğin, cuntanın saldırdarı bizi birleştiriyor. 
Dün 1 Mayıs alanında omuz omuza veren tüm sınıf ve katmanların seçkin temsilcileri bugün cuntanın zindanlannda yine omuz omuza. Dün işçi sınıfının birlik, dayanışma ve savaşım gününü birlikte kutlayan TKP'liler, TİP'liler, TSİP'liler, diğer sol güçler, Kürt Demokratlan, CHP’ liler bu 1 Mayıs'ta cuntanın tutukevlerinde yine birarada. Bu 1 Mayıs' ta CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit de gözaltında. Sınıf savaşımının, demokrasi savaşımının mantığı inatçı, Gericiliği gemlemek için birleşmeyenleri, o, tutukevlerinde birleştiriyor. Demokrasi cephesinde kimler birleşebilir? Düşmanı ortak, çıkarları 


ortak olan en geniş güçler kimlerdir? 
Kimler cuntaya karşı savaş arkadaşlığı yapabilir, yapmalıdır? Bu sorulara kim yanıt arıyorsa, gözlerini cuntanın zindanlarına çevirmelidiri Orada en geniş demokrasi cephesi- nin anlamlı bir kesitini görecektir. 

Tutukiu demokratlar, devrimciler arasında birlik ve dayanışma, yalnız deraokratlık, devrimcilik görevi değildir. Ekmek, su kadar gereklidir. Can güvenliğini korumak, yaşam koşullarını iyileştirmek için savaşımın ön koşulu budur. 1 Mayıs'ta, tutuklu demokratların, devrimcilerin gerici güçlere, cuntaya verecekleri en etkili yanıt, birliklerini yükseltmektir. Bu, dışarda zor koşullarda savaşım veren tüm ilerici, demokrat güçlerin savaşımın: güçlendirecek, eylem-cephe birliği çabalarına hız katacaktır. Bu görev en başta tutuklu komünistlere düşüyor. Bu, partinin eylem ve cephe birliği politikasını yaşama geçirme 


. görevidir. Dünya demokrasi ve dev- 


rim tarihi, KP'lerin deneyimi, gericiliğin zindanlarındi kurulan birlik ve yoldaşlık bağlarının, onun duvarların: aşan, Kalıcı birliklere bir temei hazırladığını kanıtlıyor. 

Yalnız değilsiniz 


Tutükevwrinde, o işkencehanelerde demokrasi savaşımını sürdürenler yalnız değildir. İşçi sınıfımız, barış ve 
demokrasi güçleri, komünistler, 1 
Mayıs'ta onlarla ve aileleriyle dayanışma içindedir. 1 Mayıs'ı bu yurtse- 

> Devamı arka sayfada 


Özel Sayı 


24 NİSAN 1982 


m İŞ IÇİN,TOPRAK İÇİN,EKMEK İÇİN, SENDİKAL HAKLAR İÇİN,BARIŞ İÇİN BİRLEŞELİM! 


savunan herkesi zorla susturuyor. 
Bu daha ne kadar sürecek? Şu gerçek İyice kavranıncaya kadar: Eğer bugün cuntanın zorbalığına karştçıkmayı, herşeyi göze alarak savaşmayı başaramazsak, yarın çok geç olacaktır. Bugün zorbalığa karşı savaşta yitirecekleriniiği, yarın cuntanın yeşil ışık yaklıği Amerikan çevik kuvvetleri, Amerikan ölüm füzeleri 


altında yitireğeklerimizin yanında hiç * 


kalacaktır. Yarım vuntanın getireceği 


sözde anayasâl rejimde, polis devle- 


tinde, faşist MHP'lilerle birlikte gericilik halkımızı eli kolu bağlı Amerikan köleliğin mahkum etmek için her yola başvuracaklir. 
Proletaryanm 
1 Mayıs ateği söndürülemez 


Durum ağırdır. Zordur. | Mayis eylemini örgütlemek, gerçekleştirmek, düşmana kayıp verrüeden, İşçi amfinın sesini duyurmak beceri, Y&fenek ister. Bilinçli proletarya bu beceriye sahiptir. O, Dügün geniş “yığınsa! 
1 Mayıs gösterilen düzenleyemeyeceginin bilincindedir. Ama şunu da bilivor ki, bügün yapılacak her “küçük” 
1 Mayis eylemi, yarın yeniden yüzbinlerle, milyönlüria alanlara çıkmanml Yolunu üçacakr. 

1 Mayıs'ı Mü bilinçle karşılayalım. 

Varsın karakafalar toplara tanklara bakıp da bu 1 Miyıs'ta da, alanlar yene boş Kölacak diye zil takıp oynasınlar. Uzun sürmez onların bu sevinci. İşçi sınıfımız bu 1 Mayıs'ta da savaşımını yükseltecektir. Kızıl karanfillerini soldurtmayacaktır. 


Varsın Türk-İş tepe yönetimi işçi sınıfını savaşımdan alıkoymak İçin, onu gönüllü köleliğe zorlamak, bölüp arçalamak için binbir takla atsın. 
şçi sınıfımız `bu 1 Mayıs'ta da “52'lere özgürlük-Tüm işçiler kardeştir” belgisini yükseltecektir. 
Varsın düşman, sendikal hareketi, ilerici güçleri ezdim desin, bilinçli proletarya, şimdi 52'lere özgürlük kampanyasını içte ve dışta daha da yalıtlanan cuntaya karşı bu 1 Mayıs’ ta da tim politik tutuklulara özgür- 


1 Mayis 


I Mayıs'a konan 
YASAK ZİNCİRİNİ 


Mehmet Karaca, 


lük için, sendikal haklar için, idamlara, işkencelere karşı yükselterek genişletecektir. 

İşçi sınıfı bu 1 Mayıs'ta da cesaretle 

öne atılacak, tüm emekçilere örnek olacak, kendi konumlarına, güçlerine zarar vermeden en uyanık, en etkili biçimde, eylemlerle bu 1 Mayıs'ı da kutlayacak tir. 
eProletaryanın 1 Mayıs ateşi söndürülemez! 
sAçlık Sınmnda yaşamaya mahkum edilen işçiler! 
»İşsizler! 
Topraksız köylüler! o Ürettiğinin karşılığını alamayan küçük üreticiler! 
«Kışlaya döndürülen devlet dairelerinde yarı aç-yarı tok çalıştınlan memurlar! 

*Yıkım, borç, vergi baskısı altındaki esnaflar! 

»Halka karşı sürülen erler, assubaylar, subaylar! 

Ulusal baskı altında ezilen Kürtler! 
*Gençler? Gençler! Gençler! 

*Hak verilmez alınır! 
eHak ancak birleşerek alınır! 
*Birleşelim, sesimizi yükseltelin! 
sCuntanın azgınlaştırdığı devlet terörüne, işsizliğe, yoksulluğa, Amerikan köleliğine karşı, 

*iş için, toprak için, ekmek için, sosyal adalet için, sendikal haklar için, barış için birleşelim! 
sÖzgürlük için, yasaklara, yasakları savunanlara karş: birleşelim! 
Demokrasi ve emek düşmanlarına karşı sesimizi yükseltelim: 

*52'lere özgürlük! Barış savaşçılarına özgürlük! Bülent Ecevit'e özgürlük! 
Komünistler serbest bırakılsın! Tüm politik tutuklulara özgürlük! Genel Af! TKP'siz demokrasi olmaz! İdamlar durdurulsun! İşkenceye son! 
*Amerikan çevik kuvvetlerini, ölüm füzelerini yurda sokmayalım! 

*Sovyet batış girişimlerine omuz verelim! 

»*Halka iş, ekmek güvencesi, köylüye toprak, anayurda bağımsızlık, özgürlük, demokrasi verecek, barışı emredecek ulusal demokratik bir anayasa için birleşelim! 


çağrıları 


GENE KIRACAĞIZ! 


DİSK Genet Yönetim Kurulu üyesi, Maden-İş Genel Başkanı 


Biz işçiler, emekçiler bu yıl 1 Mayıs'ı, işçi sınıfının bu en güzel 


gününü, en güç koşullar altında karşılıyoruz. Halkımızı iliğine kadar 


sömüren tekelci parababaları, büyük toprak sahipleri, onların ardın- daki Amerikan emperyalistleri ise bayram ediyorlar.İşçi sınıfını ilerici hareketi zorbalıkla ezdiği, balka açlık ve işsizliği dayattığı için cuntaçı generalleri alkışlıyorlar. 1 Mayıs'ın yasaklanmış olmasını 
52 DİSK yöneticisi kardeşimizin idam tehdidiyle yargılanmasını, 


» Devamı arka sayfada 


Ahmet Muhtar Sökücü, 


IGD Genel Başkanı 


Ağır baskı, zulüm, işkence ve terör! İşçi sınıfımız, tüm ilerici güçler böylesi zor koşullarda karşılıyor 1 Mayıs'ı, 

İlerici gençlik her zaman olduğu gibi bu geleneksel savaşım gününü işçi sınıfıyla birlikte yaşıyor, yaşatıyor. Cuntanın süngü gücü ulusal bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük için verdiğimiz savaşımları, I Mayıs'ları önleyemez. Hapiste, işkencede ve zor koşullar altında savaşım yürüten ilerici gençlik, bu 1 Mayıs'ı da kutlamanın yol ve 


» Devamı arka sayfada 


Beria ONGER 
IKD Genel Başkanı 
Tüm ülkeler işçileri, bugün, uluslararası birlik, dayanışma ve savaşım günleri olan 1 Mayıs'ı kutluyor. Yeryüzünün her yöresinden ortak hedefleri için, barış, demakyasi ve sosyalizm için birbirlerine el- 


lerini uzatıyorlar. 


İlerici Kadınlar Derneği ülkemiz emekçilerinin hak ve özgürlükleri için savaşımda bir simge haline gelen bu günü, kurulduğu günden beri 


> Devamı arka sayfada 


BATI AVRUPA'DA 1 MAYIS 


Bu 1 Mayıs'ta Batı Avrupa ülkelerindeki işçilerimiz çifte tehdit altında: Biryanda ABD yönetiminin Avrupa'nın göbeğine dikmeye çalıştığı füzeler, artırılan gerginlik, bir nükleer savaşta yok olma tehlikesi, Öte yanda artan silahlanma lie daha da derinleşen ekonomik bunalım, işsizlik, sınırdışı edilme tehditi, Avrupa tekellerinin azdırdığı gerici, faşist yabancı düşmanlığı. MHP'li faşistlerin terörü. Türkiye'den gelen kötü haberler... 

Türkiye'de 1 Mayıs'da DİSK davası 52 idam istemiyle sürüyor. 
Türkiye'de 1 Mayıs üzerinde yasak var. Ama Batı Avrupa'daki Türkiye'li emekçilerin, ilericilerin elinde 1 Mayıs'ı legal olarak kutlama, bu yılki 1 Mayıs gösterilerinde 52'lerle, tüm politik tutuklularla dayanışma kampanyasını yükseltme olanağı var. ATILIM'ın Aralık 1981 
sayısında “cuntanın terörüne yiğitçe göğüs geren partinin yurt içi örgütlerinin başarılı bir savunma yapabilmesi, düşünülenden çok daha fazla, ikinci cephede (Batı Avrupa) güçlü bir saldırıya geçilmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır" deniyor. Bu saptama kuşkusuz, TKP örgütleri için olduğu gibi, yurt içi ve yurt dışındaki devrimci, ilerici, demokrat fim akım ve örgütler için de büyük ölçüde geçerlidir. Cunta- nin zulmü altındaki Türkiye halkının, yurt dışındaki ilericilerin desteğine her zamankinden fazla gereksinimi var! 

Şimdiye kadar, Türkiye'deki ilericilerle dayanışma için yurt dışın- da birçok ortak eylemler yapıldı. 12 Eylül 1981'deki protesto ve tüm Avrupa'daki 13 Şubat DİSK'le dayanışma ortak eylemlerinden bu yana, en son olarak, Paris'te bir DİSK'le dayanışma merkezi kuruldu. 
DİSK duruşmalarının yeniden başlamasına karşı, Fransa'da Türkiye’ li ilericiler, FKP ve CGT ile ortak bir gösteri düzenlediler, Türk elçiliğinin telefonları bütün gün aralıksız, Türkiye'li, Fransız, binlerce 
emekçiden gelen protesto zilleriyle, çınladı. Federal Almanya'da 17 
örgüt ortak miting düzenledi. Diğer Batı Avrupa ülkelerinde de benzeri eylemler yapıldı. Açıktır ki, bu eylemlerin yığınsal nitelik kazanması, bu ülkelerdeki işçilerimizin özgül sorunlarına yaratıcılıkla yaktaşmayı ve o ülkelerin işçi sınıflarıyla, iletici güçleriyle amuz omuza olmayı gerektiriyor. 

Yurtdışındaki Türkiye'liler: 

- Batı Avrupa'daki işçi sendikalarının, Komünist Partilerinin Batı Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Bremen, Hannover, Duisburg, Düsseldorf, Stuttgart, Münih, Dortmund, Paris, Brüksel, Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, Kopenhag, Viyana ve öteki kentlerde düzenledikleri 1 Mayıs eylemlerine aktif katılalım! 

- Batı Avrupa ülkelerine yeni nükleer füzeler yerleştirmek için, sosyal hakların kesilmesini körükleyen, Türkiye'deki zorba.diktatörlüğe destek veren ABD yönetimine, NATO ikili kararına karşı sesimizi yükseltelim! 

- Bizi eskimiş gömlek gibi fırlatıp atmak için yabancı düşmanlığını körükleyen Batı Avrupa tekellerine, onların maşası neo-faşistlere, gericilere karşı yerli işçilerle omuz omuza savaşalım. MHP'li faşistlere karşı birleşelim! 

- TKP'li TİP'li, TSİP'li, KKDK'lı, Özgürlük Yolu'cu, Kürt Halkev'li, CHP'li, Dev-Yol'lu, Kurtuluş'çu, KUK'cu... tüm ilericiler! Ortak eylemlerle güçbirliğimizi dosta düşmana gösterelim! 

- 1 Mayıs gösterilerinde Türkiye'li demokratlarla, DİSK'le, 52'lerle, Barış Komitesi yöneticileriyle, Bülent Ecevit'le ve tüm politik tutuklular ve aileleriyle, Batı Avrupa'daki politik göçmenlerle dayanışma eylemini yükseltelim! 


ANAYASA SAVAŞINA! 


Engerekler, çıyanlar, aşımıza, ekmeğimize göz koyanlar-işbirlikçi tekeller, toprak ağaları konuştular: “Yeni anayasada güçlü yürütme istiyoruz" dediler. 

Neyi yürütecekler? TİSK-TÜSİAD- 


Odalar Birliği-Ziraat Odaları, tekelle- 


rin, büyük toprak sahiplerinin halka karşı birleşmiş tek yumruk olmuş bu sözcüleri, bu halk ve özgürlük düşmanları neyi yürütecekler? 

Ortaklaşa (açıkladıkları Anayasa önerilerinde açık söylüyorlar: "Özel mülkiyet modelimiz güvence altına alınmalıdır.","'Mülkiyet hakkının kut- 


' sal olduğu, devlet güvencesi altında 


bulunduğu ifadesi anayasada yer almalıdır." 

Yüzlerce fabrikayı, şirketi, bankayı, onbinlerce dönüm toprağı özel mülkiyetlerinde tutan, bununla 45 milyonu sömüren, sömüren, durmaksızın sömüren Koç'ların, Sabancı'ların, Karamehmet'lerin, Tanman'ların sesidir bu. Yalnızca kendi kârlarının, vurgunlarının yürütülmesine göz kulak olacak bir hükümettir istedikleri! 
Bu, sömürüyü hep ayakta tutacak bir rejimdir! 


“Güçlü yürütme" kime karşı? 


"Güçlü yürütme" kime karşı güçlü olacak? Anayasa-ile kendisine tans nacak olan uçsuz-bucaksız, baskı ve zorbalık yetkilerini kime karşı kul lanacak? 

Bugün olduğundan daha iyi, insanca yaşamak isteyen, bunun için örgütlenmek, savaşmak isteyen herkese karşı! Kendileri söylüyorlar: Yeni anayasada düşünce, örgütlenme ve basın özgürlüğü-bunlar eğitim, sağlık, asgari ücret, sosyal güvenlik, konut edinme, çalışma, yeterli kazanca sahip olma gibi sosyal haklar için kullanılmasın. Dedikleri budur! 

Demokratik haklar, sosyal ve ekonomik haklardan nasıl ayrılır? Ancak zorbalıkla, baskıyla, terörle! Tekellerin ve toprak ağalarının istediği budur, Onlar, çocuklarına eğitim hakki, kendilerine insanca bir gelir isteyen, doktor, ilaç, rahat bir emeklilik yaşamı isteyen, iş isteyen, toprak isteyen herkesin düşünce 


SELAM OLSUN... 


p Başı ön sayfada verleri ve halkımızı zorbalığın pençesinden kurtarmak için birlik ve savaşımı daha da yükselterek karşılıyorlar Cuntanın savaş tutuklusu on binlerce yurtsever politik tutuklunun aileleri demokrasi savâşımında etkin bir güçtür. Eylatlarını, eşlerini, yakınlarını halkımızın savaşımına armağan 


eden, onları destekleyen, idamdan, işkenceden, zindandan kurtarmak için yılmadan savaşım verenlere selam olsun! 


Üniforma, kaput giymiş halk çocukları! Sizi idam sehpalarıyla, işken- 


-—— -zekele, kelepçelerle halun üzerin sij- 


ren cuntacı generailere alet olmayın. 
Sizin gerçek dostunuz, ABD başlanyia, işbirlikçilerle kârlı ve kanlı pazarlıklar yapan cunta başları değil, onların zindana attığı halk çocuklarıdır. Onlara elinizi uzatın. Ekmek, barış, demokrasi isteyenlere karşı iç savaş ilan eden cuntanın da, onun kuracağı gerici rejimin de geleceği yoktur. Size, yarın kendi ananızın, kardeşinizin karşısına çıkarmaktan başka verebilecekleri hiç bir şey yoktur. Gelecek, işçi sınıfının, emekçi halkımızındır. Halkımızın mutlu geleceği, bu uğurda canımı veren, işkencelere, zindanlara yiğitçe göğüs gerenlerin elleriyle kurulacaktır. 
Tutuklu yurtseverler, uyanık olun, rovokasyonlara gelmeyin, birleşin! 
şkenceleri, işkencecileri açığa çıkarın, halkımıza, insanlığa duyurun. 
Barış ve demokrasi güçleri! Komünistler! 1 Mayıs'ta, bizi dize gelireceğini sanan işkencecilere, zindancılara inat, tutuklu yurtseverlere bang ve demokrasi güçlerinin eylem birliği ve savaşım haberlerini ulaştıralım!darolara, işkencelere son verilmesi, DİSK yöneticilerine, Barış Derneği yöneti» cilerine, Bülent Ecevit'e, tüm politik tutuklulara özgürlük için savaşımı yükseltelim. Uluslararası dayanışmagın daha da yükselmesi için çabalanmz yoğuntlaştıralım! 


Ahmet Muhtar SÖKÜCÜ, 


Bağır sata İGD Genel Başkanı 


yöntemlerini bulacaktır. Hiç bir güç gençliğin yaratıcılığını, geleceğe olan inancını ve savaşım azmini kıramaz. Gücümüzü geleceğe ve işçi sınıfına olan inancımızdan alıyoruz. 1 Mayıs'ı böylesi duygularla karşılıyoruz. 

- ABD emperyalizminin ve NATO'nun savaş kışkırtıcılığına karşı barış ve gençliğe güvenli bir gelecek için! 

- Emperyalizme bağımlılığa, tekellerin sömürüsüne, cuntanın baskı ve terörüne karşı ulusal bağımsızlık, demokrasi ve özgürlük için! 

- Tüm demokrat tutuklulara özgürlük! İşkencelerin, idamların durdurulması için! 

- Ulusal baskı ve ayrıcalığa, işsizlik ve pahalılığa karşı demokratik baklar için! 

- Gençliğe iş vs öğrenim hakkı için! 

- Okullarda kışlaya son! Yurtlar öğrencilere açılsın, demokratik bir eğitim için! 

Bu istemleri gerçeklöştirebilk Için gençliğin en göruşdemeolia tik birliğini sağlayalım! İlerici gençlik bu istemler için 1 Mayıs'ta “görev başında! 

Halkımızın yiğit çocukları olarak bu zor koşullarda da tüm özverimizi kullanarak özgürlük, demokrasi ve sosyalizm için savaşımımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. 

Yaşasın 1 Mayıs! 

Yaşasın gençliğin anti-emperyalist, anti-faşist, anti-şovenist birliği ve savaşımı! 


Beria ONGER 

IKD Genel Başkanı 
» Başı ön sayfada vargücüyle desteklemiştir. Kırmızı çatkfları, karanfilleriyle seksenlik ninelerden, kucağında bebeleriyle gencecik analara kadar alanları dolduran binlerce kadın 1 Mayıs'ların vazgeçilmez bir parçası olmuş, barış ve ilerleme savaşımında kadınlarımızın oynadığı hızla büyüyen rolü kanıtlamıştardır, 

Şu anda yüzlerce İKD üyesi, diğer demokrat kadın 1 Mayıs'lara, diğer işçi eylemlerine katıldıkları, işçi sınıfı hareketini destekledikleri için hapislerde insaniık dışı uygulamalar altında tutuluyor, Daha pek çoğu ağır gizlilik koşullarında ya da sürgünde yaşamak zorunda. 

Ama ilerici kadınlarımız bu baskı ve zorbalık koşullarında tüm halkımız için onur kaynağı olacak bir sınav veriyorlar. İşkence, kadınlanmızın kararlılığını kırmaya yeterli olmuydr. Esir düşüyor ama teslim olmuyorlar, Yüzlerce emekçi kadın her türlü tehlikeyi göğüsleyerek, politik tutuklularla ve onların aileleriyle dayanışma örgütlemekten vazgeçmiyor. 

Bizler yine bayraklarımız, türkülerimiz, kızmızı çatkılarımızla geleceğiz.Yine dolduracağız 1 Mayıs alanlarını!1 ii: vıs geleneğinin kökünü kazıyabilecek bir güç yoktur yeryüzünde. 

Yaşasın 1 Mayıs! 

Yaşasın dünya emekçllerinin barış ve özgürlük savaşımı! 

Yaşasın uluslararası dayanışma! 


ve örgütlenme hakkına sahip olmamasını İstiyorlar. Partilerin, sendika- ların, derneklerin, meslek kuruluşlannn bu en temel haklan savunmamasını istiyorlar. Buna İzin verilmemesini istiyorlar. Yalnız kendilerini savunan partiler, sendikalar, meslek kuruluşları istiyorlar, 

Kime karşı? 45 milyon halka! Hepimize! Altı milyona yakınımız bugün işsiz. İşten çıkanlanların sayısı 2 
hızla artıyor. Biz işçilerin üçte biri 
asgari ücretle çalışıyoruz. Ayda 10 
kilo et parasına. Bu para Sabancı gibilerihin hesap sisteminde üç şişe viski parasıdır. Kaçımız aldığımız ücretle geçinebiliyoruz? En gerici sendikacılar bile, örneğin AP-MHP dostu Başoğlu bile, “işçi bugün yaşamak için en az 25 bin lira ücret almalıdır” diye. demagoji yapmak zorunda kalıyor, Biz işçilere, memurlara yirmi yıl öncesinin ücretini veriyorlar hugün, Biz köylü aileleri- nin yüzde 40'ı topraksızız bugün! 
Topraklı olanımızın ise, ürettiklerinin bu engereklere, çıyanlara, onların devletine sattıklarının fiyatları artmiyor, Ama onlardan aldıklarımızın, gübrenin, ilacın fiyatı durmaksızın artıyor. 

13 milyonumuz okuma-yazma bil 
miyor. Okul çağındaki 1,5 milyon çocuğumuz okulsuz. İlkokula giren 
100 çocuğurcuzdan ` yalnız 50'si 
ortaokula devam edebiliyor. Liseye geçebileni yalnız 25'i, Üniversiteye varabileni ise ancak 2'si! Her yıl üniversite kapısında kalan 350 bin gencimiz karanlığın içine itiliyor. 

Hastanelerde 10 binimizden yalnız 26'sına bir yatak var, O da parası varsa, Onumuzdan biri sakat. Bebelerimizin yarısı eksik beslenmeden gelişme geriliği içinde. Türkiye Kürdistan'ında onbinimize bir doktor düşüyor. 

Yarımızdan fazlasının hiçbir sosyal güvenliği yok. SSK'dan, Emekli Sandığından verdikleri hangimizin kamını doyuruyor? Son beş yılda 6387' mizi-bu da kayıtlara geçeni- iş cinayetlerinde öldürdüler. 15 binimizi iş göremez bıraktılar. 

Yalnız İstanbul, Ankara ve İzmir de, 4,5 milyonumuz gecekondularda yaşıyor. Her yıl 350 bin konut gerekirken, ancak 130 bin konut yapıyorlar, 

Baskıcı Anayasa 

Onun için düşünce ve örgütlenme özgürlüğü ile sosyal hakları birbirinden ayıralım, diyorlar. Düşünmek, örgütlenmek bizde kalsın, biz istediğimizi yapalım, sosyal, ekonomik haklar ise, onlar da bizde kalsın diyorlar.Halk bizim verdiğimize razı olsun. Susup otursun, istedikleri budur. 

İşbirlikçi tekeldi burjuvazi-toprak 


ağası bloku cuntadan şimdi bu amaçia 1961 Anayasasının toptan yırtılmasını, yerine böylesi gerici, baskıcı bir anayasa konmasını istiyor. Cuntacı generallere de, orduyu her zaman el altında tutmak, halkı susturmada baskı ve yasaklar yetmediği zaman yeniden süngüsüyle yardıma çağırmak için gösterişli bir yer öneriyorlar. Emekli olunca zaten tümüne, eşleri dostları da içinde, bankaların, holdinglerin yönetim kurulu koltukları, ceplerine "'mevduat sertifikaları” şimdiden hazır! 

Tekellerin ve toprak ağalarının tüm örgütlerinin ortak anayasa Önerisi, aynı zamanda Menderes'inden, Demirel'ine, Evren'ine kadar gerici hükümetler eliyle yıllardır bu ülkeyi yöneten bir avuç sömürücü azınlığın iflas bayrağıdır. Onlar artık açık açık ilan ediyorlar: “Biz işçiye, köylüye, memura, esnafa, hatta küçük kapitalistlere artık hiçbir hak veremeyiz” diyorlar. Bunu anayasaya yazdırarak, ekonomik, demokratik, sosyal hak istemeyi, hak için savaşmayı suç saymak istiyorlar. 


Kaderimizi elimize alalım ! 


Tekelci burjuvazinin anayasa üzerine sözleridir bunlar, Tarih önünde yaşama hakkını, varolma bakkını yitirdiğinin itirafıdır. 

Ama onlar 45 milyonun kanını emerek yaşamlarını sürdürmede kararlıdırlar. Bu hak,bu sınırsız sömürü hakkı, tekellerin, toprak ağalarının “kutsal özel mülkiyetleri", onların elinden zorla, yığınların örgütlü birleşik zoruyla alınmadıkça, gidecek 


` değillerdir. 


Üstelik gözleri dönmüştür! Çılgındırlar! Halkı sömürdükleri yetmiyor. 
Şimdi birbirlerine de giriyorlar. Her biri halkı daha çok ben, en çok ben sömüreyim diye, ötekine saldırıyor. 
Birbirlerinin tüm kirli çamaşırlarını ortaya döküyorlar. Cuntanın kanatları altında Çukurova, Sabancı, Çavuşoğlu vb. holdingler, dev bankalar birbirlerine giriyorlar. "İç savaşı" durdurdular, şimdi "holdingler savap" başladı. Savaşmadan duramazlar. 

Bunlar, bu en doğal haklarınızın hiçbirini, hiçbir zaman vermeyeceklerini kendi ağızlarıyla ilan ettiler. Biz kendimiz alacağımızı ilan etmek için, kendi kaderimizi kendi elimize almak için harekete geçmeliyiz. Başka yol yok! Bu | Mayıs'ta çalışma hakkını, eğitim hakkını, sağlık hakkını, sosyal güvenlik hakkını, konut hakkını, insanca bir yaşam hakkını güvence altına alacak bir anayasa için, ulusal demokratik bir anayasa için birleşelim, sesimizi yükseltelim! 


Mehmet KARACA, 
“DİSK Genet Yönetin Kurulu üyesi; - Maden-İş Genel Başkanı 


> Başı ön sayfada 


tüm temel sendikal hakların işlemez duruma getirilmesini sevinçle 


karşılıyorlar. 


Sanıyorlar ki, cuntacı generaller, onların getireceği sözde anayasal zorbalık rejimi, işçi sınıfını sonsuza kadar susturmaya yetecektir. 
Sanıyorlar ki, bir daha hiç bir zaman 1 Mayıs alanları dolmayacak. 
Sanıyorlar ki, işçi sınıfımıza süngü zoruyla 1 Mayıs geleneğini unut- 


turacaklar. 


Oysa onların güvendikleri cunta yönetimi geleceği olmayan bir yol- da ilerliyor.Gözü dönmüş Reagan yönetiminden başka hiçbir uluslararası desteği kalmamış olan, parababalarından başka kimseyi düşün- 


meyen bir iktidar, kalabilir? 


süngü zoruyla da olsa, daha ne kadar ayakta 


1 MayısTarın yeniden yüzbinlerle, milyonlarla kutfanacağı günler 
uzak değildir. Bu yıl, im bu baskılara karşın, ülkenin dört bir yanında düzenlenecek olan küçük ama anlamlı 1 Mayıs kutlamaları bunun bir habercisi olacaktır. Biz işçiler emekçiler, 50 yıllık 1 Mayıs yasağını 1976'da nasıl kırdıysak, 1 Mayıs 1977'deki barbar saldırıyı sonraki yıllarda nasıl geri püskürttüysek, cuntanın yasak zincirini de öyle 


kıracağız. 


Bunun için birleşmek gerekiyor. Tüm DİSK'li Türk-İş'li işçileri, sendikaları bu 1 Mayıs'ta birleşmeye çağırıyoruz. 52 sendikacının yargılanmasına izin vermeyelim. Sendikal hakların toptan yok edilmesinin önüne geçelim. Sözde sendikacı gangsterlerin, sendika ağalarının Türk-İş'i bölüp parçalamasına, gerici rejimin blr aracı durumuna getirmelerine izin vermeyelim. Sınıf sendikacılığının ilke ve ülkü. 


lerini yaşatmak için birleşelim. 


Özgürlükler için, cuntanın yasaklar zincirini kırmak için birleşelim, 


1 Mayıs'ı böyle kutlayalım. 


